
Lieve leden,

Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van onze

vereniging. Voor deze nieuwsbrief hebben wij

een interview gehouden met onze eigen zang-

en stemdocent Daphnie!

Kunt u wat meer vertellen over uzelf? 
Hoi allemaal! Ik ben Daphnie, geboren en getogen op het mooie eiland

Schiermonnikoog. Hier heb ik gewoond tot ik ging studeren in Leeuwarden. Ik

heb daar eerst een vierjarige muziekopleiding gedaan (hoofdvak zang, bijvak

toetsen) voordat ik de studie Logopedie heb gevolgd. Verder ben ik getrouwd,

ik heb een zoon van vijf jaar en een dochter van drie jaar en ben nog steeds

woonachtig in Leeuwarden, sinds begin dit jaar in ons nieuwe huis op een

prachtige plek in de stad.

Wat voor werkzaamheden heeft u allemaal? 
Samen met een compagnon heb ik een eigen bedrijf, Zangles Friesland en

Zangles Groningen. Hier geef ik (logopedische) zanglessen, workshops en ben

ik dirigent van een aantal koren. Verder regel ik daar een hoop achter de

schermen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van alle nieuwe leerlingen die bij

ons binnen komen. Met dezelfde compagnon heb ik sinds dit jaar het

Stemlokaal opgericht, hier richten we ons specifiek op stemtrainingen voor

beroepssprekers. Daarnaast ben ik natuurlijk docent op de opleiding

logopedie aan de Hanze hogeschool Groningen.

Waarom bent u docent geworden op de opleiding Logopedie? 
Al tijdens mijn studietijd gaf ik af en toe zanglessen op de opleiding. In de

periode tussen 2015 en 2018 ben ik een aantal keren werkzaam geweest als

vervangend docent. Halverwege het jaar 2018 werd ik opnieuw benaderd om

les te komen geven en sindsdien ben ik vast werkzaam als stem- en

zangdocent op de opleiding. Ik vind het ontzettend leuk om hier mijn zang en

logopedische kennis samen te laten komen en daarnaast haal ik heel veel

plezier in het werken met studenten en het voor de klas staan.

Wat doet u het liefst met uw vrije tijd? 

Het liefst besteed ik mijn vrije tijd aan en met mijn gezin. Verder luister en

maak ik graag muziek en bezoek graag een concert of voorstelling. Ook

afspreken met vrienden staat hoog op het lijstje, thuis of in de stad.

Heeft u een speciale manier van lesgeven?
Ik wil de studenten altijd graag leren kennen, weten wat hen beweegt -

hoe het met ze gaat. Dit maakt het lesgeven voor mij prettig en

persoonlijk. Verder hou ik van lesgeven waar ruimte is voor wat humor.

Waar kunnen we u s ’nachts voor wakker maken?
Voor een live concert van 1 van mijn favoriete artiesten, een heerlijk

broodje met filet American mét truffelmayonaise of als er iets aan de

hand is met 1 van mijn dierbaren waar ik bij kan helpen..

Wat vond u het leukste moment in 2020?  
Een heerlijke zomervakantie op een zonovergoten Schiermonnikoog, veel tijd

doorbrengen op het strand en bij zee. Daarnaast de oprichting van een

langgekoesterde wens, het Stemlokaal.

Wat was u geworden als u geen docent was geworden? 
Waarschijnlijk een baan in de muziek of in de zorg.

Heeft u nog goede tips voor onze studenten?  

Hou vol en zorg dat je zoveel mogelijk bij blijft. Schroom niet om je vragen te

stellen en let een beetje op elkaar. Er komen weer andere tijden aan, tot die

tijd zetten we samen de schouders eronder!

Groet, Daphnie 

C o u r a n t
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Daphnie: ''Ik wil de studenten altijd graag leren kennen, wat hen
beweegt en hoe het met ze gaat'' 

Even kennis      
 maken met...



''Kerst woordzoeker''

E V E N  W A T  A N D E R S !  


